De Galgenakker op Burgst

Op Burgst is een groot perceel grond dat Galgenakker heet. Tijdens een enquéte
van de werkgroep Haagse Beemden in dit gebied kregen wij diverse antwoorden
zoals:

e Op de Galgenakker zijn heel lang geleden twee mensen opgehangen.

e Hier werden vroeger mensen opgehangen.

¢ Op de Galgenakker groeiden zware eiken ( ook wel: er groeien masten)

e De Galgenakker is in de crisisjaren als werkverschaffing afgegraven. Hierbij
werden kipkarretjes gebruikt. Eerst zijn de masten gerooid. Men vond er,
buiten twee zandsteenblokken, niets.

e Hier zijn Keren en Van Peer opgehangen in de “Galgenmast”.

e Na rechtspraak op de Cingeltjes hing men hier de ter dood veroordeelden op.

e Op Galgenakker werd rechtspraak gedaan, er werd wel eens een hand
afgehakt.

Ook bij de ijverigste nasporingen hebben wij (heemkundekring Haagse
Beemden) nooit een massaal gebruik van de Galgenakker kunnen vinden als
dodenakker of terechtstellingsplaats. Het enigste wat volgens een akte van 19
sept. 1659 uit het archief van de heerlijkheid van Burgst blijkt is dat er op de
Cingeltjes een menselijk geraamte is gevonden waarbij “een seer groot yseren
bout met twee grote ysere boeyen ende drie ysere pinnen, daer innen
gegraveert, geheel out synde”.

Bovendien verklaarden oude lieden in die tijd aan de heer van Burgst, dat een
van diens voorgangers, Jacob de Wilde, er omstreeks 1569 een man had doen
ophangen als straf voor diens misdaden.



